
Kerstfeest:
De donkere dagen, waar het voor de een depressief is, en de anders superblij rond de 
feestdagen. Voor mensen met weinig inkomen zijn beiden lastig, want wat geef ik mijn kinderen? 
Hoe kan ik mijn gezin ook blij maken met de feestdagen? Hoe doe ik alsof ik het leuk vind en blij 
ben terwijl dat niet zo voelt?

Samen geven wij hen een feest om dat even achter zich te laten: we zijn er voor hen, er zijn 
activiteiten, de kerstman, muziek en veel lekker eten, kadootjes, een kerstpakket.. Kortom: een 
avond om even energie uit te putten! 
Helpt u mee deze avond voor hen waar te maken:

*een locatie waar wij 50 gezinnen een geweldige avond kunnen geven

* bingo machine, kaarten, stiften etc 

bingo prijzen (wasmiddelpakketten, luxe etenspakketten, een bon voor vlees, luxe prijzen etc)

buffet een uitgebreid buffet waar zij echt van kunnen genieten zonder in te houden, met 
snoeptafel, en lekkers voor de kinderen.. 

cadeau's 

muziek 

dranken 

aankleding, borden, bestek, bekers etc 

activiteiten voor volwassenen 

activiteiten voor kinderen 

50 kerstpakketten




